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de redactie

Letter Tien in april 2019

Marianne Nieuwinckel

Het is lente! Verspreid over deze Letter Tien fladderen als vrolijke
vlinders een aantal korte gedichten van Wim Haazen, puntige poézie
als voorsmaakje op onze Bruegeltentoonstelling. Dat deze prominent
aanwezig is in dit boekje, is logisch want we tellen in sneltempo af
naar de start van ‘Dwaze Wereld’. Je vindt nu alle info, evenals het
laatste verhaaltje dat Yolande schreef bij één van de spreuken.

Ook voor de laatste keer verschijnt in deze editie haar bijdrage
‘Sagen en legenden...?’. Maar niet getreurd: Yolande kondigde reeds
aan dat ze een nieuwe reeks zal starten, waarmee ze terugkeert
naar haar grote liefde, de muziek. lets om naar uit te kijken!

Nog van Yolande vind je ook deze keer weer een verhaal, het
lentegevoel spat ervan af. Maar je wordt wel in spanning gehouden:
het slot zal te lezen zijn in de Letter Tien van juni.

André sluit zich aan bij de leuze ‘een nieuwe lente, een nieuw
geluid’. Vanaf nu zal hij ons regelmatig vergasten op een korte
filosofische bedenking in een reeks met de titel ‘Over het goede, het
schone & het ware’.

Maar naast al dat nieuwe vind je nog een aantal oude bekenden
terug: de tentotips, de column, het berichtenbord en het korte gedicht
van Stille Beer. En onze agenda natuurlijk, waar je alles wat Kappa,
zijn leden of vrienden organiseren, netjes opgelijst kan terugvinden.

Veel leesplezier!
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Pieter Vermeersch

M presenteert vanaf 15 maart 2019 een solotentoonstelling van de
Belgische kunstenaar Pieter Vermeersch (1973, Kortrijk). De
tentoonstelling bevat, naast een selectie uit zijn oeuvre, twaalf
nieuwe, monumentale werken op maat van vijf museumzalen van M.
Het resultaat is een soort dynamiek die balanceert tussen
tentoonstelling en installatie.

De keuze voor Pieter Vermeersch past binnen de traditie van M om
regelmatig een grote tentoonstelling te wijden aan een Belgische
kunstenaar die nog onderbelicht is in eigen land.

Tijd, ruimte en kleur vormen de drie bouwstenen van Vermeersch’
oeuvre. Deze concepten liggen aan de basis van graduele
muurschilderingen en architecturale ingrepen die een fysieke impact
op je hebben door de krachtige picturale ervaring die ze
teweegbrengen. Op het ogenblik dat je het werk ervaart, komen tijd,
ruimte en kleur samen.

De architecturale context van de tentoonstellingsruimte bepaalt voor
Vermeersch bij elk nieuw project de selectie van de werken en de
scenografie. Ook in M vormden de monumentale
tentoonstellingsruimtes het vertrekpunt bij zijn werkproces. De
graduele muurschilderingen grijpen in op de ruimte en manipuleren
haar. De muren in cellenbeton en baksteen fungeren door hun schaal
als ruggengraat van de tentoonstelling.

Vermeersch woont en werkt in Turijn en Brussel. We kennen hem
0.a. van zijn monumentale muurschilderingen in het metrostation
Schuman.

Pieter Vermeersch

M Museum - Leuven

15.03.2019 - 11.08.2019

Ma, di, vrij, za, zo: 11.00u - 18.00u
Do: 11.00u - 22.00u

Woe: gesloten

www.mleuven.be
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tentotip

Laure Prouvost

AM-BIG-YOU-US LEGSICON

André De Nys

Met de installatie ‘Wantee’
won Laure Prouvost in 2013
de prestigieuze Turner Price.
Intussen ruilde ze Londen en
de Tate voor Antwerpen en
het M hka.

In ‘Wantee’ reconstrueerde ze
de eetkamer van haar
grootvader, een niet
succesvolle artiest die goed
bevriend was met de collage-kunstenaar Kurt Switters.

Het verhaal situeert zich na de tweede wereldoorlog. Switters is pas
verhuisd naar Londen. Hij noemt zijn vriendin Wantee, omdat haar
bescheiden Engelse woordenschat niet veel meer bevatte dan ‘do
you want tea?’.

De bompa van Prouvost wordt smoorverliefd op Wantee. Via een
tunnel onder de woonkamer kan hij spoorloos verdwijnen. Haar
grootmoeder, groen van woede en jaloezie, verwerkt haar verdriet
door erotisch geladen theepotten te boetseren.

Naast de reconstructie van de leefruimte van de grootouders, kreeg
gans het verhaal ook een suggestieve neerslag in flitsende en
tegelijkertijd poétische video-beelden.

Nog enkele kleine bijkomstige wetenswaardigheden: de grootvader is
een fictief personage, en om je als kijker de kans te geven om gans
dit eigenzinnige verhaal wat door te spoelen... in een theehoekje van
de grootouderlijke woonkamer staat jouw kopje thee klaar.

Prouvost is onmiskenbaar één van de meest vernieuwende
kunstenaars van haar tijd. Er is in Antwerpen immers veel meer te
beleven dan een fictief verhaal over Wantee.
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De overweldigende geur van een baal hooi doet denken aan lang
vervlogen tijden, maar dit wordt tegelijkertijd gelinkt aan de opvolger:
een plastic strohalm. Een cactus wordt een tandenborstel. De
aaibaarheidsfactor van de flamingo wordt geassocieerd met
boosheid.

De tentoonstelling wordt overstelpt door humoristische dubbele
bodems, die de bezoeker laten nadenken over de mens en zijn
grenzeloze manipulatie...

Her en der in het doolhof van installaties sta je plots oog in oog met
een mysterieuze octopus. Voor Prouvost staat de inktvis symbool
voor zintuiglijke ervaring. Twee derden van de zenuwcellen van de
octopus bevinden zich immers in z’n tentakels. De waarneming bij dit
dier gaat dus niet via de hersenen, maar door aanraking. Bij hem
wordt de verbeelding getriggerd door de tastzin.

Laure Prouvost daagt je uit om uit te zoeken in hoeverre zintuiglijke
ervaringen jouw verstand buiten spel kunnen zetten... want dit is het
centrale thema in de tentoonstelling.

Laure Prouvost -
AM-BIG-YOU-US LEGSICON
M HKA - Antwerpen
08.02.2019 - 19.05.2019

Di t/m zo: 11.00u - 18.00 u
www.muhka.be
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sagen en legenden...

Bokkenrijders

Yolande Van de Weerd

Een bokkenrijder was een paard dat als bovendeel een menselijk
torso had met twee handen en een hoofd met donker krulhaar en
horens.

Misschien waren het ook gewoon ruiters die op bokken reden in
plaats van op paarden. Ze schoten zeer handig met pijl en boog en
plunderden alles wat op hun weg kwam.

Het ongeluk was dat als men een bokkenrijder had gedood er
telkens onmiddellijk twee andere in de plaats kwamen.

De enige oplossing was de bokkenrijders op te jagen richting
Bohemen. Eens daar over de grens verdwenen ze spoorloos.

Jarenlang teisterden benden van deze (fabel)wezens onze gewesten.
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Poézie

Wim Haazen

'‘Geen gekonkel!
foesde de kardinaal en

hij verzweeg het

Uit 'Willem Brueghel de Jongste'

ter gelegenheid van de tentoonstelling '‘Dwaze Wereld'
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berichtenbord

Lieve Jacob - textielkunst

Kappa-lid Lieve Jacob is ook lid van de Artistieke Textielgroep Et
Cetera. Deze houdt een tentoonstelling in het Rivierenhof in Deurne
rond het thema TERZIJDE.

TERZIJDE neemt de toeschouwer mee naar de rand van het textiel:
rafelige randen, mooie zelfkanten, onregelmatigheden, speelse
toevoegingen maken een weefsel, collage, assemblage, vilt- of
kantwerk aantrekkelijk. Het zijn de kantlijnen van het verhaal.

Hoewel deze werken niet of slechts hier en daar in zijde werden
uitgevoerd verwijzen de makers hiermee naar het kostbare,
arbeidsintensieve en precieuze karakter van textielwerk. Het
verbinden van draden, vezels en stoffen wordt door de hedendaagse
textielkunstenaars toegepast met veel respect voor eeuwenoude
tradities en technieken. Zo slagen ze erin om hun ambachtelijke
kennis te gebruiken in nieuwe creaties met een frisse vormentaal van
nu.

Lieve, die nieuw werk zal tonen rond het concept 'zelfkanten van
migratie', nodigt je graag uit en zal zelf aanwezig zijn op 20, 23 en
26 april.

Terzijde

Rivierenhof - Deurne
16.04.2019 - 28.04.2019
Alle dagen: 10.00u - 17.00u
www.textielgroepetcetera.be
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De stilte draagt de muziek

André De Nys

Toen me een tijdje geleden eens gevraagd werd wat ik bedoelde met
mijn uitspraak dat de muziek van J. S. Bach een spirituele lading
heeft, kwam ik uit op het woord ‘ontroering’.

Ik heb daar toen lang over moeten nadenken. Wat is in feite
ontroering?

Uiteindelijk ben ik geneigd te zeggen: het is de spirituele dimensie
binnen jezelf. Je herkent iets dat je leven lang al vanbinnen in jou zit.

Je kunt dat een hemels geschenk noemen of wat dan ook, maar in
feite komt het erop neer dat de diepste laag in jezelf plots door het
spel van klanken wordt beroerd.

Als je je ogen sluit en als je probeert naar binnen te kijken, wat is er
dan? Er is je adem, er is het leven en er is een diepe stilte.

Voor mij verwijst dat laatste naar die onverklaarbare goddelijke
dimensie. Het is waarschijnlijk dat contact met je allerdiepste
binnenste dat je dan ineens ervaart, waardoor er allerlei dingen
mogelijk worden: ontroering, waarachtig leven, inspiratie...

april 2019 9
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vooruitblik

Ilvan Janssens

De toekomst van onze aarde en onze omgang met het milieu en
natuur zijn de uitgangspunten voor het nieuwe kunstproject dat
Kappa in september 2019 wil realiseren in het fort van Ertbrand.
Benjamin Verdonck, de internationaal gewaardeerde theatermaker en
beeldende kunstenaar, ondersteunt op vraag van Kappa het project.

De planning is ondertussen gemaakt maar van jullie verwachten we
nog wel een concreet projectvoorstel. Dat kan je bezorgen middels
het formulier hiernaast. Hieronder vind je alvast de verdere planning:

Zondag, 28 april om 10.00u of zaterdag, 4 mei om 14.00u

Bezoek van de geinteresseerde kunstenaars aan Fort Ertbrand.
Welke locatie kies je voor je project?

Voor woensdag, 15 mei

Indienen van het projectvoorstel bij het Kunstplatform Kappa, P/a
Jeannine Geertsen, Heizoomlaan 21, 2950 Kapellen,
jeannine.geertsen@skynet.be.

Voeg zoveel mogelijk info, tekeningen, foto's... toe alsook een
voorstel van locatie.

Woensdag, 12 juni om 20.00u
Derde ontmoeting met Benjamin Verdonck.

De Kroon, Antwerpsesteenweg 2, Kapellen.

Van vrijdag, 6 tot zondag, 22 september
Expo: op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 17u.

Fort Ertbrand, Oude Galgestraat, Kapellen.
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FORT E: projectvoorstel /
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Niet vergeten: foto's, tekeningen, locatie...
Indienen voor 15 mei bij jeannine.geertsen@skynet.be
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voorsmaakje

Wim Haazen - poéezie

'‘Mag het iets meer zijn??!V"
vroeg de DJ
en hij draaide een

tinitus

Uit 'Willem Brueghel de Jongste'
Ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Dwaze Wereld'
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Een dag in april

Yolande Van de Weerd

Op een morgen in april wil ik dit verhaal beginnen. Vraag me niet
waarom, want ook daarvoor zijn er dingen gebeurd die mijn leven
totaal hebben beinvioed. Maar iets dwingt me ertoe die morgen in
april te zien als een mijlpaal in mijn ontwikkeling.

Het sloeg 11 uur. Dat herinner ik mij als een onbetwistbaar feit
aangezien de verdere gebeurtenissen ten zeerste te betwisten vallen,
daar ze een persoonlijke interpretatie vormen, zoals trouwens bij elk
individu gebeurt, als er geen tegenwerpingen optreden.

Het sloeg dus 11 uur. De morgen was ver gevorderd, en de zon
luidde de middag reeds in met tintelende jonge stralen.

Er kwam een man langs het pad. Op zichzelf was dat een
gebeurtenis die mijn zuster Eva wel meer interesseerde dan mij,
maar het lot wil dat ik die morgen, was het door de prikkelende
lentelucht misschien, toegankelijker was dan anders voor de charmes
van het mannelijk geslacht.

Als ik je nu nog zeg dat het een lelijke man was, want ik vergelijk ze
allen (in hun nadeel trouwens) met de David van Michelangelo. In
tegenstelling met mij zuster die elk exemplaar als de levend
geworden versie van diezelfde David ziet. Het is dus eens te meer
overduidelijk dat een aprilmorgen vol zonneschijn vreemde krachten
in een mens kan doen ontwaken.

‘Goedemorgen juffrouw,” sprak hij met, dat moet ik hem nageven,
een fluwelen stem. Het schaamrood vloog me naar de wangen, maar
met een dapperheid herinnerend aan Jeanne d’Arc in haar beste
momenten, keek ik hem recht aan, glimlachte, en stel je voor, zei
even zoetgevooisd ‘Goedemorgen, heer,” waarop hij prompt bleef
staan en, me goedkeurend opnemend van kop tot teen, het gesprek
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begon dat zowel zijn hoog aangeschreven opvoeding als zijn tekort
aan gezelschap deed aanvoelen.

‘Mooi weertje, juffrouw, lente hé... *

‘Eh, ja heer,” en ik hoopte vurig dat mijn krul van 3 cm in de nek
achter mijn linkeroor het weer niet had begeven!

‘Juffrouw,... eh... neemt U mij mijn vrijpostigheid niet al te kwalijk,
maar wilt U mij het genoegen doen een eindje met mij op te lopen?’

Ik nam, iets plechtiger dan anders, mijn rok in mijn linkerhand en
legde mijn (herejee zo vreselijk trillende) rechter op de correct
aangeboden arm van ‘mijn’ heer. Ik stapte trots als de traditionele
pauw aan zijn zijde voort, en maakte verder met hem kennis.
Trouwens al even traditioneel.

‘Mijn naam is Peter Wolfram Von Eschenbach Altereide, maar lieve
juffrouw, noem mij Peter,” zei hij minzaam. Waarop ik het sinds
mensenheugenis door ieder die mijn voornaam draagt zo gevreesde
moment meemaakte mij te moeten bekend maken.

‘Agatha Liveranowski,” zei ik, trachtend door de nadruk te leggen op
mijn toch enigszins voornaam klinkende familienaam te leggen, zijn
aandacht van die onoverkomelijke gruwel die mijn roepnaam is af te
leiden.

‘Lieve juffrouw, uw naam is een gedicht. Staat U mij toe, Agatha,’” zei
hij galant. ‘Jazeker, Peter,’ lispelde ik, zijn naam zo traag het kon en
iets schor prononcerend. Ik heb gelezen in romans dat dit een niet
uit te wissen indruk nalaat.

‘Agatha,” ging hij verder, ‘deze morgen is zo mooi, laten wij, ach
ontneem mij dat genoegen niet, laten wij deze avond samen
doorbrengen.’” Bijna was mijn ja eruit geflapt, maar ik bedacht bijtijds
dat het natuurlijk deftiger was hem even in onzekerheid te laten. Ik
pruilde mijn lippen, deed of ik diep nadacht, waartoe ik op dat
moment absoluut niet in staat was, en zei dan, zo achteloos
mogelijk: ‘Goed dan, Peter, om 20 uur.’
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‘Tot ziens, lieve Agatha,” zei mijn ridder, en aangezien ik de verdere
dag op vleugels zweefde in de zevende hemel, was het gauw laat.

Een mooie avond, dat moet gezegd zijn, buitengewoon zacht voor de
tijd van het jaar. Om vijf over acht (zo hoort het toch ?) stond ik, na
vergeefs mijn nieuwe neteldoekse japon te hebben gezocht, in mijn
tweede beste katoenen jurk en met een rode vlek van het
onduleerijzer achter mijn linkeroor, spijtig genoeg nu niet bedekt door
mijn prachtig in de plooi vallende 3 cm krul, op Von Eschenbach
Altereide te wachten.

(wordt vervolgd)

Stille Beer
o o0 )
V) de morgen rijst op
~ het licht gaat komen
spreekt gedwee begint de dag
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tentotip

Festival van de controle

André De Nys

Enkele jaren geleden ontdekte kunstenares Sarah Van Marcke in het
huis waar haar ouders pas hun intrek hadden genomen, de erfenis
van de vorige bewoner, de tot dan toe voor haar onbekende priester
Ignace D.K. Ze vond dozen vol foto’s en notities, maar vooral
richtlijnen.

De dagindeling van het priesterleven was blijkbaar tot in de perfectie
georkestreerd via to-do lijstjes. Elk dag werd een ritueel, net zoals de
vorige dag, elke dag opnieuw hetzelfde vastgelegde scenario.

De priester had via een legaat bij de notaris ook de bestemming van
zijn eigendom vastgelegd. Ignace stierf in 2013. Het was zijn
uitdrukkelijke wens om alles, zowel inboedel, huis en omgeving, tot
tien jaar na zijn dood onveranderd te laten voortbestaan.

Een doorkijk vanuit het huis naar een verder gelegen veld, moest als
landschap bewaard blijven. Een fotoreportage toont de plaats van de
meubelen in het interieur. De priester probeerde op die manier de tijd
stil te leggen. Noem het maar controledwang.

Voor sommigen kan zo’n manier
om in 't leven te staan
beklemmend werken, Ignace gaf
dit duidelijk een gevoel van
veiligheid en rust. Aan de hand
van foto’s en teksten bundelde
Sarah Van Marcke deze erfenis in
een drietal boekjes, waarmee je
kan kennismaken in het filmpje:
Vogelnest www.sarahvanmarcke.com/buy-
foto Sarah Van Marcke my-book .
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Op basis van de ervaringen van de kunstenares stelde CCHA een
conceptuele groepstentoonstelling samen rond het thema controle.
Kunnen geluk en de behoefte aan controle in harmonie samenleven?
Is angst de drijffveer om alles onder controle te willen hebben? In
Hasselt wordt gezocht naar antwoorden.

Het project wordt gepresenteerd in drie onderdelen. Sommige
kunstenaars gingen aan de slag met de controle op maatschappelijk
vlak: wat zijn de voor- en nadelen van camera’s in het straatbeeld?
Anderen reflecteerden over controle in het dagelijks leven: hoe gaat
de mens om met wat er zich onverwacht aandient op z'n levenspad?
In een derde segment komt de controle aan bod binnen de artistieke
praktijk van de kunstenaar.

Naast het werk van Sarah Van Marcke is er werk te zien van Francis
Alys, Ruben Bellinkx, Kendell Geers, Chris Van Dessel en vele
anderen.

Festival van de controle
CC Hasselt - Hasselt
24.03.2019 - 16.06.2019
Di t/m vrij: 10.00u -17.00u
Za en zo: 13.00u - 17.00u
www.ccha.be
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berichtenbord

Dwaze wereld

Ilvan Janssens

Je kan er niet naast kijken.
2019 is het internationale
Bruegeljaar. En ook Kunst-
platform Kappa doet mee!

De keuze van Kappa viel op
het bekende werk met de meer
dan 125 spreekwoorden.
Bruegel heeft het werk de titel
‘De dwaasheid van de wereld’
gegeven. Hij heeft het werk
bedoeld als een beeld van de dwaasheid van de mensen.

Bijna 30 kunstenaars van Kappa hebben de uitdaging aangegaan om
een hedendaagse interpretatie te maken van de spreekwoorden. Je
wordt uitgenodigd door Annemie Van Dorpe, Annie Wagemakers,
Christel De Vrij, Conny Brosens, Denise Groffen, Erik Simons, Fouad
Hussein Mohammed, Gerda Van Turnhout, Gerre Daneels, Guy Van
Rossom, Hubert Roosen, Ivan Janssens, Jan Daneels, Jos
Hechtermans, Kristel Jacobs, Kristin Van Dorpe, Linda Monteyne,
Lucien Denissen, Nelly Vander Beeken, Nora Alaerts, Patricia
Dolezal, Patricia Rillaers, Steven Dalving, Ward Van Honsté, Wim
Haazen en Winnie Lemmens.

Geniet van onze Dwaze Wereld!

Bovendien voorzien we ook deze keer weer een aantal boeiende
bijkomende activiteiten die de tentoonstelling alleen maar nég meer
kleur geven:
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Donderdag, 16 mei om 20.00u — De grote vernieuwer: Pieter Bruegel
de Oude

Zaal De Kroon, Antwerpsesteenweg 2, Kapellen — toegang gratis

Bruegel groeide op in een woelige maar interessante tijd: de bloeitijd
van het humanisme en de renaissance, de tijd van de ontwikkeling
van de wetenschappen, de bloei van de drukkunst, de
ontdekkingsreizen en de doorbraak van het protestantisme.

Aanvankelijk beinvioed door Jeroen Bosch, evolueerde hij tot een
eigen stijl. Bruegel was een grote vernieuwer: hij schilderde de eerste
sneeuwlandschappen, schepen- en genretaferelen. Zijn veelzijdig
oeuvre maakt vele interpretaties mogelijk.

Gastspreekster Machteld De Schrijver, kunsthistorica, staat in deze
lezing stil bij Bruegels boeiende persoonlijkheid. Wat is er anders ten
opzichte van werken van renaissancekunstenaars? Heeft Bruegel
invloeden ondergaan? En wat waren zijn invioeden op latere
kunstenaars?

Machteld De Schrijver

april 2019 19



Zondag, 12 mei om 15.00u — Matinee

Expog, tijdens de tentoonstelling — toegang gratis

Drie spreukenvangsters van de Hoorakelbende vissen niet graag
achter het net. Met veel goesting zetten ze steeds hun schouders
onder ieder nieuw project. De vertelsters Rita Van Overstraeten,
Annie Schelfout en Madeleine Nieuwlaat laten graag en met
enthousiasme hun licht ergens op schijnen... met verhalen voor
zowel de groten als de kleinen.

Zondag, 19 mei om 15.00u — Matinee

Expog, tijdens de tentoonstelling — toegang gratis

Kappa-leden Yolande Van de Weerd, Lucien Denissen en Wim
Haazen geven het beste van zichzelf.

Yolande leest enkele verhaaltjes die gebaseerd zijn op de Dwaze
Wereld.

Lucien brengt een verhaal bij zijn beeldend werk. De 'duivel-doet-al
biedt de mogelijkheid om na berouw een 'oplossing' te krijgen voor je
fouten (zonden).

Wim leest onder de benaming 'Willem Brueghel de Jongste' - een
soort ballade van uitdrukkingen, zegswijzen en beeldende taal. Een
soort 'Selfie-poézie'.

Dwaze Wereld

Expog - Kapellen
04.05.2019 - 26.05.2019
Za en zo: 11.00u - 17.00u
www.kappakunstplatform.be
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Het is maar hoe de kaarten vallen

Yolande Van de Weerd

Het lot is, dacht ik, een onveranderlijk vaststaand feit. Het staat als
het ware in de sterren geschreven.

Het komt soms voor dat al het onheil aan één en dezelfde alsmaar
blijit gebeuren terwijl anderen glad door het leven schuiven. Het is
werkelijk zo maar de redenen hiervoor kennen wij (nog?) niet.

Kunnen we in een verre toekomst misschien onze bestemming
manipuleren? Worden onze levensgebeurtenissen koopbaar?
Koopwaar?

Een beetje ging het in die richting toen armen die kansloos waren
eerder stierven. Tot de ziektes van de welstand hun intrede deden en
bij benadering evenveel slachtoffers opeisen dan onder de bewoners
van de zogenaamde arme landen de honger.

De dood is er voor iedereen, ook al beloven de meeste godsdiensten
een fantastisch hiernamaals. Doch niemand kan zekerheid hierover
geven.

Het enige wat de zogenaamde pechvogels blijft is hun lot met
waardigheid te dragen. Al denken de geluksvogels onder ons
daarover niet eens na.

Nog is het ‘lot’ een spel van het toeval. En niemand van ons weet
hoe de kaarten vallen.
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voorsmaakje

Wim Haazen - poéezie

‘Voil Jeannet!
riep de jood

en hij werd gekruisigd

Voorsmaakje uit 'Willem Breughel de Jongste'
ter gelegenheid van de tentoonstelling '‘Dwaze Wereld'
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Jan Daneels - fotografie

André De Nys

Wanderlust, in de schaduw van de stilte

Ben jij ook een fervente wandelaar? Dan kwam je ongetwijfeld
Kappa-lid Jan Daneels al eens tegen.

Regelmatig zwerft Jan, schijnbaar doelloos, door vergeten straatjes
in de stad of langs rustige plekjes in één of ander natuurgebied. Zijn
aandacht is echter ononderbroken aangescherpt. Het fototoestel is
steeds binnen handbereik.

De focus ligt niet op die barokke huisgevel of het monumentale
standbeeld onderweg. Jan heeft vooral oog voor de imperfectie: een
afgebladderd poortje, een onverwachte schaduw op een verweerde
muur, de scheur in een afgesleten en doorgezakte drempel...

De poézie die door de tijd wordt geschreven, doet deze ‘wanderer’
wegdromen in de stilte.

En dan volgt de foto! Blijven observeren is de eerste boodschap voor
de fotograaf. Soms is het uren wachten tot de meest harmonieuze
compositie van licht en schaduw de betere foto oplevert. Op een
gevoelige en subtiele manier worden de details uit de werkelijkheid
geplukt.

De wandelmeditatie wordt verder gezet.

Wat niet in woorden te vatten is, vindt straks zijn weg naar de digitale
verwerking. Het eindresultaat is intrigerend en van een ontroerende
eenvoud.

Sankova, het platform voor cultuur- en stiltebeleving, brengt de
fotografie van Jan Daneels naar de zalen van ontmoetingscentrum
Zilverheem. Nieuwsgierig? De deuren staan voor iedereen wijd open
op zondag 14 aprii van 13.00u tot 17.00u. Daarna is de
tentoonstelling een jaar lang, enkel na afspraak, te bezoeken (tel 03
664 18 18).
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column

Terug naar morgen

Lucien Denissen

Een mooie, zwarte medemens belt aan. Je ziet hem voor de deur
nauwelijks staan achter die grote kartonnen doos. Hij lacht zijn
tanden bloot. ‘Levering van de borrebluebol-markt, meneer. Even
aftekenen en het nieuwste model is van u.” Ik moet nu slechts de
handleiding lezen om de teletijdmachine op te starten. Realiteit, dacht
u? Waarom niet? Niet alleen de Jules Vernes en de Potter-of-the-
rings van deze wereld hielden zich bezig met sciencefiction, ook de
geestelijke vader van professor Barabas introduceerde in 1952 al de
opportuniteit tot verplaatsingen in tijd en ruimte.

De menselijke fantasie kan toch de voorbode worden van de realiteit,
niet? Kepler droomde er in 1620 van de afstand naar de maan te
overbruggen, en Cyrano de Bergerac (die van de wijn) maakte op
papier in 1657 al een luchtreis in een hermetische houten Kkist,
aangedreven door een kristal en door zonnewinden en
sterrenstraling. De recentere geschiedenis toont aan dat
verplaatsingen in de ruimte hoe langer hoe minder fictie zijn. Dromen
komen dus toch al eens uit.

Maar... terug- of vooruitlopen in de tijd is een ander paar mouwen. Je
mag dan al meegaan in verhalen waarin krachtige toestellen de
mens door het heelal sturen, het achteruit of verder draaien van de
klok voert je niet meteen naar een ander punt van de geschiedenis.

Maar misschien bestaat ook hier een oplossing voor, niet? Tenslotte,
als ik vroeg opsta, is het in Amerika nog gisteren. Dus als ik er snel
geraak, vooraleer de tijd mij kan inhalen, ben ik in het verleden,
toch? En om vooruit te lopen naar de toekomst haast ik mij naar het
oosten, daar is het al morgen.

Vraag blijft wat we te zoeken hebben in vroeger en later.

Wie terugkeert in de tijd, is misschien geneigd zijn fouten uit het
verleden te herstellen, de gevolgen van zijn daden te neutraliseren,
en aldus een ongewenste situatie te ontlopen. Je eigen
verantwoordelijkheid counteren, is dit berouwvol, of juist laf? Eigenlijk
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geef je dan ook een sneer naar de persoon die je effectief geworden
bent. Is die wel gediend met een openbare schuldbekentenis?

Over een tocht naar de toekomst kunnen we snel uitgepraat zijn. Wie
de consequenties van zijn eigen beslissingen onder ogen wil zien,
moet daarvoor toch niet de film van later afspelen? Door even na te
denken over je daden kan je ook wel inschatten wat je je medemens
zoal aandoet.

Misschien is het wél nuttig vooraf te weten wat anderen gaan doen
en wat er zoal zal veranderen in de wereld, dan kan je je beter
voorbereiden op later. Hoewel, is handelen met voorkennis niet
wettelijk verboden?

Enfin, nu staat de machine er. Ik weet nog niet of ik ze ga gebruiken.
Het is hier best leuk in het nu.

Om ze op te starten moet ik beginnen met de tijd in te stellen. Als ik
niet oppas ben ik een neanderthaler of een halve robot. Er staan vele
knopjes op, je kan kosmische muziek afspelen tijdens de reis. Op
ooghoogte staat de spiegel van het verleden, aan de overkant een
kijker naar de toekomst. Je kan de luchtdruk regelen, tot in het
luchtledige toe. Ik moet zien dat ik geen draainissen krijg.

Het passwoord nu is: ‘think twice’. Om door te gaan moet ik mijn
eigen instellingen kiezen. Moeilijk toch: wie ben ik eigenlijk, wat wil
ik?

Misschien doe ik er niets mee, dan is het maar een miskoop.
Mogelijk kan ik het ding nog ombouwen tot een douchecabine, voor
in de garage. Ik ga maar beginnen met de software er uit te halen,
want straks zijn er nog mensen in huis die het willen uitproberen en
zit gans mijn familie in 2100. Vooraleer dit gefikst is hou ik ook even
de deur dicht voor de kameraad die mij laatst een foto toonde van
zijn voetbalploeg, van toen hij vijftien was, en mijmerde: ‘Achteraf
bekeken, er zat meer in... “.
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Concert: Soundroutes - KAS
13.04.2019 om 20.20u, 't Kerkske - Kapellen
www.kasattenhoven.be

Fotografie: Jan Daneels - Sankova
14.04.2019: 13.00u - 17.00u, Zilverheem - Kapellen
Ook op afspraak: 03 644 18 18

Terzijde - Lieve Jacob
16.04.2019 - 28.04.2019, Rivierenhof - Deurne
Alle dagen: 10.00u - 17.00u

Lezing: Marlies De Munck over muziek en taal - Art-uur
25.04.2019 om 20.00u, Kunsthuis Ernest Albert - Kalmthout

Art ten hove - diverse Kappa-leden
27.04.2019 - 01.05.2019, Kapel O.L.V. Mater Salvatoris - Kapellen
Za, zo en woe: 11.00u - 15.00u

Bezoek Fort Ertbrand - Kapellen
28.04.2019: 10.00u en 04.05.2019: 14.00u

Concert: Lady Linn - KAS
04.05.2019 om 20.20u, Zilverhoekkerk - Kapellen
www.kasattenhoven.be

Dwaze wereld - Kappa
04.05.2019 - 26.05.2019, Expog - Kapellen
Za en zo: 11.00u - 17.00u/Diverse activiteiten: zie p.19 en 20

Fort E: indienen projectvoorstel
Ten laatste 14.05.2019 bij jeannine.geertsen@skynet.be

Lezing: Tomas Serrien over muziekbeleving - Art-uur
23.05.2019 om 20.00u, Kunsthuis Ernest Albert - Kalmthout
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Kunstplatform KAPPA vzw

u0J0|02

een kunstenaarscollectief voor de regio Noord-Antwerpen

Kappa Stuurgroep

Voorzitter: lvan Janssens, Nijverheidslei 77, 2180 Ekeren
0496 55 77 88 - janssens.ivan@telenet.be
Secretaris: Jeannine Geertsen, Heizoomlaan 21, 2950 Kapellen
0486 56 52 53 - jeannine.geertsen@skynet.be
Penningmeester: Lucy Leger, Veltwijcklaan 97, 2180 Ekeren
03 541 66 73 - lucy.leger@skynet.be

Stuurgroepleden:

André De Nys, Guy Renders, Erik Simons, Nora Alaerts, Hubert Roosen, Liliane
Denayer, Jan Daneels, Ignace Bosch, Marianne Nieuwinckel

Lid worden

Lidgeld: 20 euro per kalenderjaar per correspondentieadres (ongeacht het aantal
leden op dat adres)

Onze bankrekening: p/a Kunstplatform Kappa vzw

IBAN: BEO8 4137 2036 6113 - BIC: KREDBEBB

Kappa Letter 10

Eindredactie en verantw. uitg.: Marianne Nieuwinckel - marianne@nieuwinckel.be
Publicatie: verschijnt in februari, april, juni, augustus, oktober, december

Elke publicatie moet de spreekbuis zijn van en voor ALLE leden. Wil je je
tentoonstelling of een ander cultureel evenement aankondigen, schrijf je cursiefjes of
poézie of geef je gewoon graag je mening: bijna alles kan! Je bezorgt je bijdrage aan
de eindredactie ten laatste op de 15e van de maand voorafgaand aan de
publicatiemaand. Het is fijn als je in het onderwerp van je e-mail 'Letter 10" vermeldt!

www.kappakunstplatform.be
www.facebook.com/kunstplatformkappavzw
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